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Praktische onderwerpen

- Wat zouden ze gedaan hebben met alle 
spullen?
- Welke uitvaart zou ik hebben gehad?
- Wat zouden ze met mijn websites en blogs 
gedaan hebben?

Emotionele onderwerpen

- Hoe jammer is het dat ik geen afscheid 
heb kunnen nemen?
- Is er eigenlijk nog sprake van ‘unfinished 
business’?
- Heb ik spijt van bepaalde zaken, had ik 
daarover nog in gesprek willen gaan met 
mensen?

Spirituele onderwerpen

- Doe ik eigenlijk wel het liefste dat ik wil 
doen?
- Heeft mijn leven genoeg betekenis?









Het helpt zorgprofessionals om goede zorg te geven;
zij weten daardoor beter wat de patiënt wil

Het zorgt voor verbinding, het brengt mensen dichterbij elkaar

Het helpt bij het afscheid nemen,
en het verkleint het aantal onafgemaakte zaken

Het vermindert de angst en het geeft rust

Waarom zijn levenseindegesprekken belangrijk?



Het onderwerp zorgt voor verdriet, narigheid, 
machteloosheid e.d., en dat gaan we liever uit de weg

Het is nog een groot taboe-onderwerp. 
We zijn het niet gewend om over het levenseinde te praten; 
de dood is geen geïntegreerd onderdeel van het leven

De dokters staan – in het algemeen gesproken – vooral 
in de behandelstand, dat maakt kijken naar de afloop 
van het leven niet eenvoudig

De maatschappij bevordert dat ook niet echt…

Waarom vinden veel mensen gesprekken over het levenseinde moeilijk?



Ter geruststelling….







Praktische onderwerpen

- Wat zouden ze gedaan hebben met alle spullen?
- Welke uitvaart zou ik hebben gehad?
- Wat zouden ze met mijn websites en blogs gedaan hebben?
- En wat met mijn socialmedia-accounts?

Dus als ik het sterven zie aankomen…

Wat te doen met mijn digitale nalatenschap?
Heb ik nog laatste wensen?
Heb ik een wensverklaring?
Wie is mijn gevolmachtigde?
Is mijn testament op orde?



Emotionele onderwerpen

- Hoe jammer is het dat ik geen afscheid heb kunnen nemen?
- Is er eigenlijk nog sprake van ‘unfinished business’?
- Heb ik spijt van bepaalde zaken, had ik daarover nog in gesprek willen gaan met mensen?

Dus als ik het sterven zie aankomen…

Hoe stel ik me ‘een goed afscheid’ voor?
Moet ik bepaalde mensen nog ontmoeten 
of aanspreken, om relaties goed af te hechten?
Zijn er spullen met emotionele waarde die 
ik al aan mensen wil toekennen?
Moet ik bepaalde spullen misschien alvast wegdoen?



Spirituele onderwerpen

- Doe ik eigenlijk wel het liefste dat ik wil doen?
- Heeft mijn leven genoeg betekenis?

Dus als ik het sterven zie aankomen…

Wil ik dan in gesprek met bijvoorbeeld een geestelijk verzorger over levensvragen?
Wil ik praten over mijn beeld (of mijn vragen) over een leven na de dood?
Ben ik op zoek naar vergeving van deze of gene?
Hecht ik waarde aan bepaalde rituelen op het sterfbed?



Een paar tips…

Mindset

Natuurlijk mag je het praten ‘moeilijk’ vinden en er tegenop zien, 
maar bedenk dat het vooral een belangrijk en zinvol gesprek is en dat het
een cadeau kan zijn voor de ander.

Bucketlist

Wat wil je nog meemaken, doen of ervaren? 
Wat staat er op de lijst? Is dat realistisch? Kan ik van nut zijn?

Haak aan bij de BN’ers

Gebruik hun ervaringen als ‘haakje’ of als spiegel



webshop bureaumorbidee.nl



palliaweb.nl/netwerk-twente/patienten-en-naasten/wensenboekje



exit.nl behandelpaspoort.nl
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